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Van de redactie Inhoud

Weet u wat er allemaal gebeurt in de dorpskerk,
naast de zondagse erediensten? Veel meer dan u
misschien denkt! Onze kerk is een bruisende plek
van ontmoeting, bezinning en activiteit. Dat is
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goed te zien in de week van 17-23 maart. s Inhoud en redactie
Elke ochtend werd er gemediteerd. 3 Overweging
Er waren vergaderingen van verschillende taak-
en werkgroepen. Dinsdag organiseerde de 4-5 Kerkenraad
taakgroep pastoraat een leuke avond voor de
bezoeknoabers, ontmoeting en aan elkaar 6-7 Pastores
denken blijft belangrijk. Woensdag en
donderdag staken vrijwilligers de handen uit de 8-9 In memoriam
mouwen tijdens de grote schoonmaak, met
speciale aandacht voor de vloer. 10-11 Diaconie/ZWO
Op woensdagavond namen we (zoals elke
woensdagavond) samen tijd voor de wake voor 12 e
vrede, een moment van bezinning in een
onrustige wereld. Vrijdag stond in het teken van 13 Pastoraat
de voorbereidingen voor de iftarmaaltijd, een
mooi. teken van verbinding met onze ‘ 14 Expositie
moslimburen. Op zaterdag waren er maar liefst
140 gasten in de kerk voor deze bijzondere 15 Van het kerkelijk erf
maaltijd. En op zondag luisterden we naar een
- Preek van de Leek, dit keer verzorgd door =
g niemand minder dan onze commissaris van de 12 LC = S
koning de heer Andries Heidema.
R IR B HRE CREHIES R 17 Muurschildering (vervolg)
o | Deze week laat zien hoe onze dorpskerk een plek "
m is waar geloof, gemeenschap en betrokkenheid 18-19 Van het kerkelijk erf
samenkomen. Laten we dat blijven koesteren en
ondersteunen! 20 Bij de vieringen
Géke Veldwachter 21-22 Vieringen
23 Goed om te weten/
Colofon
24 Strip Dominee de Heer
Bij de voorpagina:

Het voorjaar lonkt.
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Als nieuw! ‘éﬁ]

De voorgangers van de protestantse gemeenten van Deventer, Diepenveen, Colmschate-
Schalkhaar en Bathmen-Okkenbroek sluiten aan bij het jaarthema van de PKN ‘Als nieuw!
Leven in het licht van Gods Koninkrijk’ door hun gedachten hierover te laten gaan.

Gods Koninkrijk’ door hun gedachten hierover te laten gaan. Deze keer de bijdrage van
Wim de Jong, predikant van de gemeente Deventer.

Het is vroeg in de ochtend, het eerste zonlicht heeft de tuin al bereikt, de vogels zijn al lang op
en vliegen af en aan met materiaal om hun nest te bouwen. Op de mat in de gang ligt de krant.
In de afgelopen maanden zijn er dagen geweest dat ik hem dicht heb gelaten, dat ik de dag
niet wilde beginnen met een volgende lading slecht nieuws over nieuwe aanvallen, nog meer
doden, nog meer leugens en verdraaiing van de waarheid, nog meer harde taal, waarin alles
wat kwetsbaar is en van waarde, inclusief de zorg om de aarde, van tafel werd geveegd.

In de afgelopen weken organiseerden we in Deventer groothuisbezoeken over geestelijke
weerbaarheid in deze wereldtijd en we lazen daarbij de tekst uit Efeze 6 over de wapenuitrus-
ting van God, die ons weerbaar kon maken tegenover het kwaad. In de ontmoetingen werden
boosheid, verdriet en onmacht gedeeld en ook de verleiding om weg te duiken in een eigen
veilige bubbel door de krant dicht te laten, geen nieuws meer te luisteren. Maar daar bleef het
niet bij, want even zo goed klonken er woorden als: “En toch geloof ik dat het anders zal
worden’, “Juist deze situatie maakt me wakker en doet me zoeken naar wat ik kan bijdragen
aan een kentering”. Gevoelens van geestelijke weerbaarheid die we ook herkenden in de
bijbeltekst uit de brief aan Efeze, die spreekt over de waarheid als gordel om uw heupen, de
gerechtigheid als harnas om uw borst en de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen
aan uw voeten. (vers 14-15).

Mooi dat de inzet voor de vrede vorm krijgt in sandalen waarmee je op pad kunt gaan en het
doet me denken aan de vele mooie initiatieven in Deventer waar bruggen worden gebouwd
tussen verschillende groepen mensen, zoals we in de Lebuinuskerk beleefden toen ruim 150
mensen vanuit verschillende geloven en achtergronden samen aan tafel gingen voor de iftar
maaltijd. Zo worden onze voeten op de weg naar de vrede gezet.

Het is vroeg in de ochtend, de lente breekt aan alle kanten door in de tuin en ik moet denken
aan dat verhaal waarin Maria van Magdela vroeg in de ochtend naar het graf van Jezus ging,
gevangen in haar verdriet en wanhoop. Ze is niet thuis blijven zitten maar op weg gegaan en
daar bij het graf wordt ze met haar naam aangesproken door de opgestane Christus. En van die
opstanding mag zij deel van uitmaken, mogen wij deel van uitmaken. Die opstanding reikt ons
een wapenuitrusting aan, die er totaal anders uit ziet dan de dood en verderfzaaiende wapens
van de wereld. En daarmee mogen we op weg als nieuwe mensen, iedere keer opnieuw.

Vrede en alle goeds

ds. Wim de Jong
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Opnieuw beginnen

Afgelopen maand was ik met een groepje gezellig aan de maaltijd
in het kader van Soep en Spirit. Een laagdrempelige manier om
elkaar te ontmoeten en een onderwerp wat nader te bespreken.
Deze keer had het gastgezin de vraag op tafel gelegd: Hoe legjij
Pasen uit aan iemand die niet gelooft. Daar valtvan alles over te
zeggen, maar makkelijk is het niet. The Passion uitgezonden door
de EO is populairom te kijken. Ik vraag me alleen af wat er blijft
hangen van wat Pasen écht betekent voor ons als gelovigen.

Voor mij is de figuurJezus de symbolisering van iedereen die in onze samenleving niet tot
zijn/haar/hen recht komt. Zijn levensverhaal staat vol met alle emoties die deze groepen
(moeten) ondergaan. Het feit of Hij wel/niet geleefd heeft en wel/niet is gestorven en
opgestaan is in feite voor mij niet van belang. Het gaat erom, in mijn ogen, datiederéén in
deze wereld er mag zijn en geliefd is en vooral dat er tweede kansen zijn. Zo zie ik de
opstanding, als een mogelijkheid om opnieuw te beginnen, een tweede kans, altijd weer.

Zo mogen we ook Kerk zijn. Met telkens nieuwe kansen. Nude Kerkbalans actie achter de
rug is en we ongeveer weten hoeveel we ditjaar te besteden hebben kan het puzzelen
beginnen. Waar steken we ons geld in? Het College van Kerkrentmeesters is daar al druk
mee bezig. In Mei gaan we de Gemeente-avond organiseren waarin u mee kunt denken.
Houdt het volgende Baoken in de gaten!

Ook de omliggende kerkelijke gemeenten hebben dergelijke uitdagingen. Eris overleg
tussen de voorzitters van de PKN gemeenten van Deventer, Diepenveen en Holten om
elkaar hierbij te helpen. We zoeken naar mogelijkheden om waar mogelijk zaken
gezamenlijk te doen. Tegelijk stellen we heel bewust dat elke gemeente de eigenheid
moet bewaren, en liefst een eigen Vier-plek kan behouden. Zo hebben we bijvoorbeeld al
samen twee mensen “aangenomen’” als vertrouwenspersoon. U kunt hun namen vinden
achterin het Baoken.
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Deze maand staat in het teken van de vrijheid die we al 80 jaar
mogen ervaren. Er worden vele activiteiten georganiseerd in
onze dorpen en in Deventer. Ik hoop dat velen zich realiseren
dat het vechten voor vrijheid altijd belangrijk is zowel op
(inter)-nationaal niveau als individueel niveau. Cruciaal voor
vrede en vrijheid is dat mensen met elkaar in gesprek blijven. Zo ontstaat er ruimte om
deuren te openen die leiden tot nieuwe (tweede) kansen. Dat gun ik iedereen.

(7 80 jaar
/ vrijl-feid

Vrede zij met u!

Ankie Borger




De voorbereidingen voor de nieuwe Paaskaars zijn in volle gang

" Een goede kijker ziet op één van de foto's Henny Tuut. Zij is
™ degene die in Bathmen een groepje creéerde om zelf een
originele afbeelding te maken op de Paaskaars. Dat groepje
bestaat nog steeds.

Ook in Eibergen wist Henny enthousiastelingen te vinden,
maar dit jaar lukte dat helaas niet. Daarom sloot Henny zelf
= "4 ~ weer aan bij ons groepje, een mooie samenwerking zo!
»n > M Wat als plaatje een mooie afbeelding leek werd de eerste
avond hard mee aan de slag gegaan. Er werd geknipt in
papier en uit de kaarsenwas werden de kleine stukjes
gesneden. Alles werd genummerd om daarna de kleine

> stukjes weer tot een mooi geheel te laten verschijnen op de

s Paaskaarsen, MAAR ...... dit klusje was toch veel moeilijker
dan we konden inschatten.
Thuis werd er verder gebroed op het vereenvoudigen van het origineel en inmiddels is de
kaars van Henny zover af dat zij in Eibergen verder kan. - “

De kaarsen in Okkenbroek, Bathmen en zelfs een nieuwe kaars i $1
voor in Het Dijkhuis komen zeker af, maar er moet nog wel i
hard gewerkt worden.

We hopen dat u na het paasontbijt (ja, ja, we gaan dit jaar weer
genieten van een heerlijk ontbijt met echte eieren) ook komt
kijken naar het resultaat van de nieuwe paaskaars, waar we
weer een jaar lang van mogen genieten tijdens alle diensten.

r

Doe mee met het Paasontbijt!
Laat u verrassen en ontmoet
voor de dienst veel mensen.

Een mooiere start van de
eerste Paasdag kan er toch niet zijn?
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Kruisweg

Titus Brandsma (1881-1942) behoort tot de velen die
in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord.

Vorig jaar verscheen over hem de intellectuele
biografie ‘Denker voor Gods aangezicht, geschreven
door Inigo Bocken en uitgegeven door het Titus
Brandsma Instituut te Nijmegen. Daarin lezend trof Gert Wijnstok
mij zijn geraaktheid door de kruisweg die Albert tel. 06 104 598 83
Servaes in 1919 vervaardigde.

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl

Rauw en onmenselijk

Deze kruisweg stond in fel contrast tot de destijds gebruikelijke traditie van de kruisweg.
Servaes toont in de veertien staties het lijden en sterven van Jezus in donkere
houtskooltekeningen met dikke lijnen. Daarbij werd hij geinspireerd door de vreselijke
gebeurtenissen uit de Eerste Wereldoorlog die hij van nabij meemaakte. In plaats van in de
staties de verhevenheid van Christus boven al het aardse lijden te benadrukken, wil Servaes
zijn kijkers de schrikbarende gruwelijkheid hiervan laten ervaren.

Titus Brandsma heeft in een aantal meditaties bij deze kruisweg de schok van dit kijken
beschreven. Je ziet de vertwijfelde blik van de gemartelde Christus, op zoek naar een
helpende hand die er niet is. Juist dat maakt dat je als kijker niet onbewogen kunt blijven.

Twaalfde statie

In de tijd dat we 80 jaar bevrijding vieren, speelt zich van alles op het wereldtoneel af dat
doet denken aan de wereldoorlogen uit de vorige eeuw. Toen Titus Brandsma zijn
meditaties bij de kruisweg van Servaes schreef, kon hij niet bevroeden welke dood hij zou
sterven op 26 juli 1942, toen een kamparts hem in concentratiekamp Dachau een dodelijke
injectie liet toedienen. Zijn principieel verzet tegen de ontmenselijking door de Duitse
bezetter was op zijn martelaarsdood uitgelopen.
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Hij werd in 1942 gearresteerd en werd eerst in Scheveningen gevangengezet. Daar schreef
hij onder andere het gedicht ‘Als ik U aanschouw; waarvan het eerste couplet als In
Memoriam aan hem is vermeld op statie 12 van de mede door hem bedachte kruisweg in
het Bonifatiuspark te Dokkum:

0, Jezus, als ik U aanschouw,
Dan leeft weer, dat ik van U hou
En dat ook Uw hart mjj bemint,
Nog wel als uw bjizondren vriend.

De afbeelding is statie 12 van de kruisweg van Servaes.

De kruisweg hangt sinds 1952 in de kloostergangen van Abdij
Koningshoeven te Berkel-Enschot en is niet te bezichtigen.
Wel is het Bonifatiuspark in Dokkum vrij toegankelijk.

Ds. Gert Wijnstok
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Hanneke Diermanse
tel. 06 125 302 81

gt (7 80 jaar
Over vrij zijn T vrijheld
Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland in 1945 en
dat we sindsdien in vrijheid leven. Ook staan we die dag stil

bij de waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten.
Dit jaar is dat 80 jaar geleden.

Er zijn in ons land nog steeds mensen die de Tweede Wereldoorlog zelf hebben meegemaakt.
Die ons kunnen vertellen wat het betekende om in onvrijheid te leven. Daarnaast zijn er veel
mensen die vanwege oorlogen die elders in de wereld aan de gang zijn, hierheen gevlucht.
Ook zij kunnen ons vertellen wat het voor hen betekent om vrij te zijn.

S3401Svd

Vrijheid is een groot goed. We realiseren ons steeds meer dat vrijheid kwetsbaar is en niet
vanzelfsprekend. Vaak denken we dat we vrij zijn. Vrij om te zijn wie we willen zijn, vrij om te
doen en laten en zeggen wat we willen. Maar als we eerlijk naar onszelf en ons handelen
kijken: hoe vaak doen wij dan dingen, omdat we denken dat het zo hoort, of omdat het van
ons verwacht wordt. Of hoe vaak laten we ons leiden door angst. Bang om afgewezen te
worden, om uitgelachen te worden, om niet mee te tellen, bang om op te vallen. Hoe vaak
zeggen we nou echt wat we denken, voelen of verlangen? Waar ervaren we veiligheid om dat
te doen?

In onze samenleving wordt religie over het algemeen niet geassocieerd met vrijheid. Toch
staan in de bijbel allerlei vormen van bevrijding centraal: bevrijding van onderdrukking,
bevrijding van armoede, bevrijding van angst en zorgen en bevrijding van schuld. Vooral in
het Nieuwe Testament gaat het bovendien over bevrijding van de dood.

De bijbelse boodschap heeft de eeuwen door veel mensen moed gegeven.

Nieuwsgierig geworden?
In onze kerken is een ieder welkom, groot en klein, om zulke bevrijdingsverhalen te vertellen
aan elkaar en zo te luisteren en te ontdekken welk Verhaal God over ons leven vertelt.

Je bent welkom!

BA" “EN april 2025
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Hendrik Jan Wittenberg

Op 17 februari is gestorven Henk Wittenberg in de leeftijd van 86 jaar.
Samen met zijn vrouw Gerda woonde hij aan de Noteboomstraat. Henk
kwam van Dortherhoek waar hij opgroeide met zijn zus Rikie.

Hij trouwde met Gerda Schutte die hij had leren kennen op de Bathmense
kermis. Uit het huwelijk werden drie kinderen geboren: Marja, Anita en
Geert-Jan. Henk was een lieve vader en later een trotse opa van de
kleinkinderen.

Ruim 40 jaar is Henk metselaar geweest. Een handige klusser was hij. Zijn
behulpzaamheid en vakmanschap maakte hem geliefd. Na zijn pensioen
kwam er meer tijd voor vakanties.

Hij genoot van de kleinkinderen en van biljarten en kaarten met vrienden. Vanaf zijn 75e ging
zijn gezondheid achteruit, fysiek en mentaal. Toch bleef hij altijd positief en klaagde nooit. In
de kleine dingen van het leven vond hij vreugde. Sinds 2017 woonde hij in het Dijkhuis waar
hij het naar zijn zin had. Hij deed graag mee met activiteiten en genoot, samen met Gerda,
van zangmiddagen. In ‘De Omarming' te Zutphen, 21 februari, werd hij in liefde herdacht
onder de klanken van Oostenrijkse Schlagermuziek. De kleinkinderen staken kaarsen aan en
deelden hun herinneringen. Uit de bijbel lazen we de trouwtekst uit 1 Korintiérs 15: ‘maar God
zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. De dood heeft niet het
laatste woord. Want sterk als de dood is de liefde, liefde die blijft.

Moge deze blijvende liefde troost en warmte geven aan Gerda en allen rondom.

Ds. Hanneke Diermanse

—

Janna Willemina Smijs-Denneboom

Maandag 24 februari is tevreden overleden Janna Smijs. Geboren op

1 augustus 1937 aan de Veenweg in het Battumse Venne (Loo), als derde
dochter in een gezin van 7 kinderen waarvan 2 zusjes jong stierven.
Janna hielp graag mee op de boerderij.

In 1960 trouwde Janna met Marinus Smijs en zo kwam zij te wonen bij de
bakkerij aan de Scheperboersweg. Er werden drie kinderen geboren:
Henk, Bert en Gertine. Janna werkte in de bakkerij en stond in de winkel
en kende hierdoor veel mensen. Het huis was de zoete inval van familie
en vrienden.

In 2002 was de schrik er toen Janna borstkanker bleek te hebben. Maar ze
herstelde en pakte het leven weer op. Ook toen Marinus na een kort
ziekbed overleed in 2014 was ze verdrietig én flink. Janna was een lieve moeder voor haar
kinderen en een lieve oma voor haar kleinkinderen. Er zijn mooie herinneringen van logeren
en vakanties aan zee. Op de rouwkaart stond daarom een afbeelding van water, wolken en
lucht.

Begin vorig jaar bleek dat Janna ziek was. Dat was wennen maar de acceptatie groeide. Op 7
januari kwam ze in hospice ‘De Winde' Ze was dankbaar voor haar leven en behield haar
humor. En ze hoopte dat er meer was tussen hemel en aarde.

In Crematorium ‘De Omarming;, op vrijdag 28 februari, klonk Psalm 139:

‘hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos in aantal, ontelbaar veel, meer dan er zand is
bij de zee. Ontwaak ik, dan nog ben ik bij U!

Ds. Hanneke Diermanse




Johannes Martinus Vermeulen

kel Op zondag 23 februari is na een kort ziekbed rustig ingeslapen Martien
Vermeulen. Martien woonde aan de Hogeweg en werd 87 jaar. Zijn wieg
stond in Opperdoes, in een gezin van acht kinderen waarvan drie
kindjes jong stierven. Zijn jeugd bracht hij door in Franeker.
Martien leerde zijn vrouw Marijke kennen in het boekenvak. Samen
deelden zij als bibliothecarissen de vreugde van het lezen. Na hun
trouwen gingen ze wonen in Leeuwarden. Vanwege werk in Deventer,
docent Hoge School, werd begin jaren negentig Bathmen woonplek.
Een markante persoonlijkheid, hartelijk, enthousiast én eigenwijs. Hij
spelde de krant, had een brede interesse en was een verzamelaar van
postzegels en stempels. Muziek was zijn leven, vooral jazz en orgel. En
hij zong zijn leven lang. Een trouwe kerkganger was hij en een
enthousiast lid van de cantorij. Tevens was hij jarenlang mede-redactielid van het kerkblad,
nauwgezet, punctioneel en een mens met een diepe, fijnzinnige humor. Martien had zijn eigen
plek in de familie. Het overlijden van Marijke, juni 2022, viel hem zwaar. Hij wilde graag verder
en vond hulp accepteren lastig. De laatste tijd ging het niet goed. Hij ging ziekenhuis in en uit
en overleed toch nog onverwacht.
Tijdens de dankdienst in de Dorpskerk op 4 maart spraken zijn broer en schoonzus met liefde en
warmte over Martien. En twee nichtjes die kind aan huis waren bij hun oom en tante
onderstreepten dit nog eens. Uit de bijbel lazen we Psalm 150: ‘Looft God, looft Hem overal!
En we zongen: ‘als eens mijn eigen adem stokt, dan draagt mij uw muziek.
Daarna hebben we Martien begraven bij zijn Marijke op Vredehof.

Ds. Hanneke Diermanse
—E

Aaltje Johanna van den Berg-Jansen

Maandag 17 maart overleed Aaltje van den Berg in de leeftijd van
86 jaar.

Sinds twee jaar woonde zij op de Hartkamp in Raalte.
Opgewektheid en zorgzaamheid kenmerkten haar. Aaltje werd
geboren aan de Rijssenseweg in Holten als jongste van drie
kinderen. Haar moeder stierf jong, Aaltje was tien jaar.

Op 20 mei 1965 trouwde ze met Gerrit uit Dijkerhoek.

Samen runden zij de boerderij aan de Stevenssteeg 7. Aaltje was
een lieve moeder voor haar dochters Irma en Bea en daarbij had ze
haar werk op en rond de boerderij.

Kalfjes en varkens voeren en tuinieren deed ze graag. Af en toe ging
ze een dagje uit met de Plattelandsvrouwen en genoot daar van.

In 1997 overleed Gerrit onverwacht. Hiermee stopte het boeren-
bedrijf. In 2007 ging Aaltje wonen aan de Gaardenstraat in Holten. Aaltje maakte er wat van en
ze heeft er met plezier gewoond. ledere week paste ze op de kleinkinderen in Bathmen en
Okkenbroek. Ze was dol op hen.

In 2022 bleek zij Alzheimer te hebben en zo kwam ze in 2023 op de Hartkamp wonen. Ze heeft
het er goed gehad. Na een dagje uit viel ze en brak haar heup.

Op haar eigen kamer is zij rustig ingeslapen.

Op 22 maart was de afscheidsdienst in de kerk van Okkenbroek. Haar leven kwam voorbij in
woord en beeld én er klonken liederen van geloof:

'k Zal immer verkeren in 't huis mijnes Heren' In dat geloof hebben we haar

toevertrouwd aan God en haar te ruste gelegd op de begraafplaats van Okkenbroek.

Ds. Hanneke Diermanse
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Ons gezamenlijk project in Oeganda The ROB FOUNDATION

The Rob foundation is een team van mensen die Tamar Goosens,
(zij is arts en was woonachtig in Bathmen) helpen om betere
voorlichting te geven over o.a. voeding en voorbehoedsmiddelen
en gezondheid in het algemeen. Zij reizen rond langs scholen en
dorpen in een omtrek van 50 km van Mukono. Het streven is het
medisch welbevinden van de bevolking te verbeteren. Vanuit een
land waarin wij wonen, waar de medische zorg groot is (ook al zijn
er wachtlijsten) is het niet voor te stellen hoe belangrijk het werk
van Tamar en haar team is. Daarom zetten wij ons in om dit
kleinschalige project te ondersteunen.

Onlangs was er de iftarmaaltijd in de kerk van Bathmen.

Een samenwerking met de Turkse gemeenschap uit Deventer en
omgeving en onze kerkelijke gemeente. Aan het eind was er de
mogelijkheid om een vrije gift te geven. De ene helft van de
opbrengst gaat naar een project in Tanzania, dat project is in handen van de Gouden
generatie, zoals de Deventer Turkse gemeenschap genoemd wordt en de vrouwelijke tak:
stichting acacia. Zij heeft in haar logo als ondertitel: Een betere toekomst voor en door
elkaar.

De andere helft gaat naar ons project: The Rob Foundation. Wat een prachtige
samenwerking is dit zo. En wat bijzonder dat beide gemeenschappen zich inzetten voor
mensen in Afrikal

In het volgende kerkblad wordt doorgegeven hoeveel de opbrengst voor beide projecten is
geworden.

OM TE NOTEREN
11 mei komt Tamar Goossens in

de dienst vertellen over haar
werk in Oeganda.

OMZ/3INODVId

Twee weken later komt er ook in
de kerk van Bathmen een
Oegandees kinderkoor zingen en
swingen!

Zo probeert de ZWO ook uw
belangstelling te wekken.
KOM kijken en luisteren.



Paasmiddag A

De zon begint te schijnen, overal staan de narcissen al weer boven de g“\
grond. Alle voortekenen dat we op weg zijn naar Pasen. Binnen de kerk '

is het aftellen met de 40 dagen begonnen en op 8 april wordt de

Paasmiddag voor de ouderen gehouden in de kerk van Bathmen.

Het wordt een bijzondere bijeenkomst met medewerking van een

aantal musici van het More Music Orkest en met de herdenking van 80

jaar vrijheid in de regio.

Voor de mensen die geen vervoer hebben, kan er gebeld worden met Gerard Fransen
van de diaconie. Ook zullen vrijwilligers helpen om de mensen van het Dijkhuis naar de
kerk te brengen.

We hopen dat de middag voor een ieder die toch samen de Pasen wil vieren een mooie
dienst zal zijn. Na afloop is er een hapje en een drankje. De middag start om 14:30 uur.
De deuren zijn open vanaf 14:00 uur.

Avondgebed in het Dijkhuis

Ook zullen deze maand de weeksluitingen van het Dijkhuis in een
~_ nieuw jasje worden hervat.
~ = We hebben een nieuwe naam voor weeksluiting: "Avondgebed"
- De eerste dienst is op donderdagavond 3 april op het Plein in
het nieuwe gedeelte van het Dijkhuis.
Voor deze eerste, heugelijke bijeenkomst zullen alle diakenen en
de meeste vrijwilligers aanwezig zijn.
Hierna is er een tweewekelijkse dienst op de donderdag van
18:30 uur tot het koffie en thee moment tegen 19:30 uur.
Na 3 april is dus 17 april het volgende moment.
De predikanten en de lectoren van de kerk in Lettele hebben met elkaar een rooster
afgestemd. Ook zal een organist de dienst ondersteunen.

Actie Vakantietas

Er zal in de zomer een actie Vakantietassen zijn. Gezinnen
met kinderen in Bathmen, Okkenbroek en omgeving die
geen vakantie kunnen houden worden verrast met een tas
met kleine presentjes en bonnen om toch wat feestelijke
momenten te hebben deze zomervakantie. Als er gezinnen
met kinderen zijn, waarvan u weet dat zij deze zomer niet
met vakantie kunnen gaan, geef het vooral aan de diaconie
door. Met het aantal gezinsleden en de leeftijd van de
kinderen. Wij helpen graag om hen een fijne vakantiegroet
te geven.

Namens de diaconie, Elleke Brinkman

BAOKEN april 2025
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Onze kerk is een Groene Kerk
Help je mee?

Vanaf begin 2025 is onze kerk officieel een Groene Kerk geworden.

Bij Groene Kerk denkt u misschien in eerste instantie aan groene
stroom en duurzaamheid. Dat hoort er zeker ook bij. Maar een Groene
Kerk werkt breder en neemt ook verantwoordelijkheid als het gaat om
sociale rechtvaardigheid in onze gemeenschap.

Onze kerk doet al enige jaren mee aan verschillende
acties, bijvoorbeeld door koffie en koekjes te kopen
uit de Fair Trade. De diaconie en de kerk bestellen
regelmatig goederen bij de wereldwinkel

Kerk in Actie heeft deze beweging in gang gezet om
in de samenleving behoud van onze aarde als goede
rentmeesters tot een vertrouwd gedachtegoed te
maken.

Regelmatig komen de vertegenwoordigers van de verschillende kerken en
organisaties uit Deventer en omgeving bij elkaar om diverse mogelijkheden
ter bevordering van onze doelen te bespreken en te kijken hoe die in onze
gemeenschap bevorderd kunnen worden.

Ook Bathmen-Okkenbroek wil daar een rol in spelen.

Daarom zoeken wij leden die van een werkgroep Groene Kerk deel willen
uitmaken.

Heeft U belangstelling? Neem dan contact met op met Henk Hogeweg
Telefoon 06-57138291 of 0570-545302 of mail naar
henk.hogeweg@kpnmail.nl

wij zijn een

KERK




EVALUATIE-AVOND BEZOEKNAOBERS

Het is alweer een jaar of 3 geleden dat de taakgroep Pastoraat het systeem van bezoeknaobers
heeft ingesteld. Vanaf de leeftijd van 85 jaar heeft elk lid van onze gemeente de mogelijkheid
om gekoppeld te worden aan een bezoeknaober. Deze persoon houdt contact door een
bezoekje te brengen, een kaartje te sturen met de verjaardag, samen een wandeling te maken
of naar een activiteit (van de kerk) te gaan. De invulling is geheel naar wat beide partijen
bevalt. De bezoeknaober blijft het contact namens de kerk waar men ook heen verhuist, totdat
men geen lid meer is van onze gemeente.

Ter informatie: een contactpersoon is degene die in een aantal straten de functie heeft van ogen,
oren en postbode voor de kerk. Deze persoon kan en mag natuurlijk ook bezoekjes afleggen, maar
dat is niet gebonden aan leeftijd. Het contact stopt als iemand verhuist/overlijdt.

Op 18 maart waren er ruim 40 bezoeknaobers verzameld in de kerk om te evalueren hoe dit
systeem werkt. Om te beginnen was er een informatief deel waar Henny Miedema (namens
AlzheimerNL) vertelde over dementie. Wat is het, hoe herken je het en hoe ga je ermee om als
iemand in je omgeving het heeft. Het was herkenbaar en ook informatief.

In het 2e deel van de avond werd de Mentimeter geintroduceerd. Met de mobiele telefoon kon
antwoord gegeven worden op vragen die op de beamer verschenen. Het blijkt dat de
bezoeknaobers het vooral gezellig vinden om het contact te onderhouden met de personen
waar ze aan gekoppeld zijn. Ook werden er tips gegeven aan elkaar en aan de taakgroep
Pastoraat. Precies wat we met deze avond voor ogen hadden.

Allen die meehelpen om dit systeem te laten functioneren heel hartelijk bedankt.
Mocht u het idee hebben om dit ook te willen doen dan kunt u zich melden bij
de scriba: Janneke van Schooten.

Wat gebeurt hier ? ? ?
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‘ ’ Protestantse Kerk Bathmen/Okkenbroek
i

Protestantse Kerk

Expositie "80-jaar Vrijheid”

Dit voorjaar herdenken wij dat ons land 80 jaar geleden werd bevrijd door de Geallieerde
troepen van de Duitse bezetting. De laatste decennia hebben wij de vrijheid als iets
vanzelfsprekends ervaren. Momenteel realiseren wij ons heel goed; dat vrijheid een
kostbare zaak is!

Met deze expositie beogen wij de bezoekers kennis te laten maken met de verhalen,
historische beelden en persoonlijke getuigenissen over de donkere oorlogsjaren en de
bevrijding van Bathmen.

Deze expositie is een samenwerking van de Oudheidkundige Kring Bathmen en de
werkgroep Open Kerk. Hiernaast verleent de BBKK haar medewerking aan deze expositie,
door het organiseren van tekeningen van leerlingen, van de Dorpsschool, De Rythmeen en
de Looschool.

Wat treft u tijdens deze presentatie aan?

Fotocollages, met historische beelden

Dagboekfragmenten en documenten, die inzicht geven over de oorlogsjaren
Publicaties en artikelen van het Duitse gezag, tijdens de bezetting
Filmbeelden, die alles tot leven brengen

Met deze presentatie streven wij ernaar de donkeren oorlogsjaren in herinnering te brengen
en onze waardering uit te spreken aan allen die zich in deze jaren hebben ingezet voor
vrede en vrijheid.

Openingstijden

Woensdagen 16, 23 en 30 april, van 14.00-16.30 uur.
Zaterdagen 12 en 26 april en 3 mei van 10.30-15.00 uur
Maandag 5 mei (Bevrijdingsdag) van 10.30-15.00 uur.

ledereen is van harte welkom!

L DED NED. HERVORINDE GETDEENTE TE

o 1A BATHMEN, .

LT EDACTIE: Ds. B. KLEIN WASSINK  ssmmmmm




EHrardstof inapri

Vrijdagochtend 4 april gaan we weer meditatief wandelen. We starten om 10.00
uur vanaf de parkeerplaats halverwege de Oostermaatsdijk. Tegen 11.45 uur gaat
ieder weer zijn eigen weg. De keer daarop is op 2 mei, zelfde tijd zelfde plaats.

In de veertigdagentijd, de aanloop naar Pasen, mediteren we elke dag behalve
zondag in de dorpskerk van Bathmen van 7.00 uur tot ongeveer 7.30 uur. ledereen is
daarbij welkom, of je nu dagelijks, wekelijks of incidenteel meedoet.

Zondag 13 april is het de zondag védr Paaszondag, Palmpasen. We starten met de
optacht om 9.45 uur bij basisschool WereldWijzer in Okkenbroek. De kinderen
brengen hun zelf versierde palmpasenstok mee, een feest voor jong en oud!

Op vrijdag 25 april staat de stamtafel om 11.00 uur weer klaar in de dorpskerk van
Bathmen voor een goed gesprek tot 12.30 uur. Vaste gasten en nieuwe gasten zijn
rond deze stamtafel allemaal welkom.

In verband met de verbouwing van dorpshuis Ons Centrum in Okkenbroek wordt de
film After Life die gepland stond voor 10 april verplaatst naar het volgende
seizoen.

BATHMEN (D) Herv, Kork

BAOKEN april 2025
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Koste(r)lijk (1)

In het maartnummer Rwamen we tot de niet zo verrassende constatering dat organisten
onlosmakelijk met de eredienst zijn verbonden. Dat geldt zeker ook voor de kosters. Vanaf
de Rerkstichting tot aan 1981 heeft de Hervormde Gemeente te Okkenbroek negen kosters
gehad die in loondienst waren. Betaalde krachten dus, van wie Mans Nijland de laatste
was. Toen deze om gezondheidsredenen moest stoppen, zullen de toenmalige
kerkvoogden een paar zaken hebben overwogen. Hoewel ik deel uitmaakte van
het vijfkoppige college staat het me niet meer helder voor de geest. We zullen,
neem ik aan, hebben bedacht dat we zelf het kosterswerk ook konden doen en
dat dit in elk geval kostenbesparend zou gaan werken — immers geen loonkosten
meer. De praktijk wees inderdaad uit dat het Rosterswerk goed te doen was.

Meer daarover in een volgend Baoken.

Zoals in een eerdere editie van het Baoken opgemerkt liep rond de eeuwwisseling
het aantal kerkenraadsleden in Okkenbroek sterk terug. Voor de nog overgebleven
kerkvoogden was het niet doenlijk meer om naast het bestuurswerk ook nog te
“rosteren”. Er werden vrijwilligers gezocht en gevonden die bij toerbeurt het kosterswerk
uitvoerden en dat tot op de dag van vandaag nog steeds op die manier doen.

Terug nog even naadr koster Mans. Hij woonde met zijn vrouw Gerritje (Gatje in de
volksmond) hemelsbreed bijna op loopafstand van de kerk. Maar ja, omdat daar
geen weg liep moest hij een flinke omweg maken. Op zondag kwam hij meestal
naar de kerk op de bromfiets — met vrouw Gerritje achterop. Dit gegeven heeft
een foto opgeleverd die ik wil kwalificeren als de mooiste die ik ken (los van eigen
familiefoto’s). Drie (op de oorspronkelijke: vier)
personen staan er op de foto die gemaakt is op de
bult, vlak voor de kerk: organist Jan Willem in Luchtig
colbert en het kostersechtpaar, allebei gehuld in
warme jassen en met de helm op. Hulde aan de
fotograaf: het geniale van de bewuste foto is namelijk
dat de bromfiets ontbreekt. Die ontbrekende bromfiets
maakt in mijn optiek het tafereel bijna onwerkelijk,
heel bijzonder. De foto heeft al eens deel uitgemaakt
van een expositie. Het verhelderende bijschrift luidde
“Dat doet de deur dicht”. Het geheime kosterspaar Mans
en Gerritje Nijland. Later met een stift gecorrigeerd in
‘gehelmde’ Hier past maar één laatste woord:
Koste(r)Lijk.

Henk Kerkdijk




Hans Buurmans

De muurschilderingen in de Dorpskerk van Bathmen, of: wat hebben Brits Guyana en

Huis Dorth daarmee van doen? (deel2)

In de afgelopen maanden heb ik (Hans Buurmans) me verdiept in het orgel van de Dorpskerk in Bathmen, te beginnen met het
lezen van het boekje De Kerk te Bathmen en haar muurschilderingen, van de dominees Klein Wassink (eerste druk circa 1930) en

Onstenk (tweede druk 1965).

Wie was Laurens Lodewijk Kleijn en wat
deed hij in 1870 in Bathmen?

Wat mij intrigeerde was de vraag wat een
kunstschilder met jarenlange Italiaanse
ervaring in 1870 in Bathmen deed en waarom
hij zich daar bezighield met de muurschilde-
ringen in de kerk.

Pieter Scheen’s Lexicon Beeldende kunstenaars
1750 — 1950 zegt onder andere: “Kleijn,
Laurens Lodewijk: geb. Demarary (West-Indie)
12 januari 1826. Leerling van de Antwerpse
Akademie van 1846-1850. Vertrok in 1851 naar
Rome waar hij tot 1859 verbleef, ging in 1864
wederom naar Rome; hij keerde door
Duitsland naar Nederland terug.

Vertrok in 1873 (nadat hij enige jaren
tekenleraar was in Zutphen (H.B.: aan de
Hogere Burgerschool) naar Erbach (DId) als
conservator van de musea van Prinses
Marianne (H.B.: Marianne van Oranje Nassau)"”.
Op de site van het Rijksmuseum is van Kleijn
een aantal glasnegatieven (voorloper van de
fotografie) te vinden waaronder een portret
op glasnegatief van Marianne van Oranje
Nassau.

L.L. Kleijn heeft nogal wat naamsvarianten
gekend: Kleyn, van Brandes (na 1893
gebruikte hij deze naam van zijn biologische
moeder), Kleijn, Kleijn van Brandes.

Hij werkte van 1851 tot 1856 als zorgdrager
voor de kunstcollectie van prinses Marianne
van Oranje Nassau in haar Italiaanse villa en
was van 1873 tot 1887 haar kunstconservator
in Slot Reinhartshausen in Erbach Duitsland.

Aangezien volgens dit overzicht L.L. Kleijn
maar korte tijd in Nederland verbleef voordat
hij in 1873 naar Duitsland vertrok is het extra
gelukkig dat hij in 1870 in Bathmen's
Dorpskerk aan het werk was.

Maar dan is nog steeds de vraag waardoor hij
in Bathmen kwam en waarom hij zich
bezighield met het blootleggen van de
schilderingen.

Het Nieuw Nederlandsch Biografisch
Woordenboek (uitgave Kon. Akademie
1911-1937) helpt een beetje verder en vertelt
dat L.L. Kleyn na 1868 onder andere in
Bathmen woonde en “toevallig op Dorth
vertoefde toen in de kerk van Bathmen
muurschilderingen werden aangetroffen
(1870), bevrijdde hij de koorwanden van de
bedekkende kalk- en witsellagen en maakte
daarna nauwkeurige doortrekken van al het
ontdekte (...) In 1887 keerde hij, na het
overlijden van zijn vader, voor een poos naar
Holland terug, woonde daarna tot 1891 te
Minchen en nadien te Colmschate bij
Deventer.

Ook meldt het NNBW dat zijn dochter Claudia
Charlotte Kleyn (geboren te Rome in 1867) in
1893 in Colmschate trouwt met Ds. George
Frans Haspels.(predikant in Colmschate van
1888 tot 1896).

(Wordt vervolgd)

DE KERK TE BATHMEN
: EN HAAR

‘MUURSCHILDERINGEN
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Qost Nedejr[unds Kamerhoor in Dorpsherh U(m Bathmen s

-

Op zondag 6 april ontvangt de Muziekkring Bathmen als Iaatste concert voor de zomervakantle
het Oost Nederlands Kamerkoor uit Doetinchem.

Het Oost-Nederlands Kamerkoor (ONK) werd in 1965 opgericht door Chiel de Leeuw en staat
sinds 1993 onder de bezielende leiding van Rob Vermeulen, dirigent en docent koordirectie aan
de Hogescholen voor Kunsten in Arnhem en Utrecht. De thuisbasis van het ONK is de sfeervolle
Catharinakerk in Doetinchem. Het koor verzorgt jaarlijks drie verschillende programma’s, die
zowel in Nederland als in het buitenland worden uitgevoerd. In de afgelopen jaren werden een
aantal bijzondere concerten gegeven, waaronder twee concerten in Roemenié.

In Bathmen staat op het programma de Mis voor dubbelkoor van Frank Martin,
“Sechs Spriiche” van Felix Mendelssohn en “Zwei Motetten” van Johannes Brahms.

RILE

ot EX,

o

e
Concert: 6 april Dorpskerk Bathmen Aanvangstijd 15.00 uur % )
Toegang: incl. consumptie € 20,00, Donateurs € 12,50.
Jongeren tot 18 jaar gratis toegang. www.muziekkringbathmen.nl

>~
™

Het ‘Running Dinner’

Op vrijdagavond 16 mei organiseren we voor de derde keer een ‘Running Dinner’ in het kader
van de BOL-gedachte.

De organiserende commissie kwam - al pratende over het jubeljaar in de
Katholieke Kerk en de daaraan verbonden mogelijke pelgrimage naar
Rome - tot de slotsom dat wij allen pelgrims zijn op onze levensweg. Een
mooi thema om daarover bij het Running Dinner met elkaar te praten.

I NMTIINYIN LIH NVA

We willen gezamenlijk starten met een voorgerecht in ‘Ons Centrum;
Oerdijk 141 in Okkenbroek. Aanvangstijd: 17.30 uur.

Tegen 19.00 uur willen we aanwezig zijn op diverse gastvrije locaties.
(Wie geeft zich op om gastheer/gastvrouw te zijn voor het hoofdgerecht?)
Daarna willen we vanaf ongeveer 21.00 uur de avond met een nagerecht afsluiten in het
Kulturhus Bethanié aan de Maatmansweg 1 in Dijkerhoek.

In overleg worden begin mei de afspraken gemaakt over wie, wat en waar verzorgt.
Vanaf heden kunt u zich voor deelname opgeven bij:

Diny Meyerink, telefoon 06 12644518 of
Tineke Dragt telefoon 06 57714633




Stabat Ma'

Blokfluitensemble FEW
o0.l.v. Annelies Schraa
Sopraan: Joalien van de
Mezzosopraan: Eline va

&
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Met dank aan:

ot

A/

het
Cultuurfonds

Beste
cultuurliefhebber,

Het ontroerende Stabat
Mater van Pergolesi wordt
uitgevoerd door blokfluit-
ensemble FEW met artistiek
leider: Annelies Schraa.

De solisten van deze serie
zijn: Joalien van den Houten
(sopraan) en Eline van der
Bijl (mezzosopraan).

Pergolesi schreef dit
beroemde meesterwerk
oorspronkelijk voor
strijkersorkest, maar Annelies
heeft deze orkestpartij
overgezet naar blokfluit-
ensemble. Doordat beide
instrumenten; de stem en
blokfluit worden aangevoerd
door de adem, wordt dit een
uitvoering die u niet snel zult
vergeten.

De aangrijpende beginregel
van het gedicht datin de 13e
eeuw geschreven werd, luidt
als volgt: Huilend stond de
moeder aan de voet van het

kruis, waaraan haar zoon te sterven hing. Maria die treurt om het lot van haar zoon Jezus aan
het kruis. Het is door vele componisten op muziek gezet en Pergolesi's versie is een van de

bekendste.

We hebben ervoor gekozen om de uitvoering op Stille Zaterdag in de bijzonder mooie
Dorpskerk van Bathmen uit te voeren. De intieme setting en passievolle muziek zorgen ervoor
dat je verbinding voelt door de eeuwen heen; een uitvoering om bij stilgezet te worden.

Concert op zaterdag, 19 april om 15.00 uur, Dorpskerk, Bathmen
Kaarten voor de concerten zijn te bestellen via tickets@magnamusica.nl.
Entree: € 20,- p.p. Aan de deur € 22,50. Tot 21 jaar gratis toegang.
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Bij de kerkdiensten in april

Pasen valt dit jaar laat. Pas op zondag 20 april is het Eerste Paasdag. Dat heeft te
maken met de berekening van de Paasdatum, namelijk op de eerste zondag na de
eerste volle maan in de lente. De Paasdatum van onze kerken in het westen verschilt
vaak van die van de kerk in het oosten - de Orthodoxe Kerk - door een andere
berekening daar. Dit jaar valt deze datum in Oost en West samen. En dat bracht de
makers van het landelijk leesrooster op een idee, dat wij op Witte Donderdag en
Goede Vrijdag en in de Paaswake overnemen. Op p.21 staan alle gegevens op rij,
hieronder lees je de beschrijving hiervan.

Palmzondag in onze beide kerken

Zondag 13 april vieren we in zowel Okkenbroek als Bathmen Palmpasen. In Okkenbroek
doen we dat weer in samenwerking met basisschool WereldWijzer. En ook kinderen c.s. die
niet op deze school zitten zijn van harte welkom. Het is leuk als je dan een mooi versierde
Palmpaasstok meeneemt!

Oudheidkundige Kring Bathmen begint, die langs locaties leidt die een K- /
belangrijke rol in de Tweede Wereldoorlog speelden. De kerkdienst is op tijd - :
genoeg afgelopen om nog tot 11.30 uur bij Cultuurhuus Braakhekke op de fiets O s ]

te kunnen stappen.

Bijzonder in Bathmen is dat gelijktijdig met de kerkdienst de fietstocht van de ))-_wg’}

Witte Donderdag en Goede Vrijdag in Okkenbroek

Wat is dat idee dat we dit jaar overnemen? De Orthodoxe Kerk leest de Passie in een
zogenaamde evangeli€nharmonie. Daarbij is het Mattelisevangelie leidend, dat wordt
aangevuld met gedeeltes uit Lucas en Johannes om het beeld compleet te maken. Dit geeft
—juist ook in deze tijd waarin 80 jaar vrijheid wordt gevierd — een indringende, paarse, kleur
aan ons gedenken.

Paaswake in Bathmen

Zaterdagavond gaan deze diensten verder in de Paaswake die we dit jaar in Bathmen
houden. En wie eerst op Stille Zaterdag de verstilling van deze dag zoekt, vindt hiervoor om
15.00 uur goede mogelijkheid bij het concert waarin het Stabat Mater van G.B. Pergolesi ten
gehore wordt gebracht.

Eerste Paasdag met Paasontbijt

Terug van weggeweest: Eerste Paasdag beginnen we om 9.15 uur met een Paasontbijt dat
om 10 uur naadloos in de viering overloopt. Wie niet komt ontbijten is natuurlijk ook van
harte welkom in de Paasdienst. Deze Paasviering is dit jaar ook voor de allerjongsten goed
mee te vieren!

Onze diakenen nemen het voortouw in de voorbereiding van het Paasontbijt. En dat doen ze
zo dat er voor iedereen genoeg is. Welkom van jong tot ouder!

Vreugdetijd van Pasen

Begint in de Veertigdagentijd al de viering van 80 jaar vrijheid, in de Vreugdetijd van Pasen is
er tot en met 5 mei een mooie gelijktijdigheid. Speciale aandacht op deze plek daarbij nog
voor de kerkdienst op 4 mei. Let op: deze begint dan weer op onze zomertijd 9.30 uur!




Dinsdag 8 april
14.30 Paasmiddag voor ouderen
in Bathmen

m.m.v. More Music Orkest

Zondag 13 april - Palmzondag

10.00 Eredienst in Bathmen
ds. Hanneke Diermanse
collecte: Sponsorkinderen

9.45 Start Palmpasenoptocht
op het schoolplein van de
WereldWijzer

10.00 Eredienst in Okkenbroek
ds. Gert Wijnstok
collecte: Sponsorkinderen

Maandag 14 april - Goede Week
19.00 Vesper in Bathmen
in BOL verband
ds. Hanneke Diermanse en
mevr. Elsbeth Wubbe

Donderdag 17 april - Witte Donderdag
18.30 Avondgebed in het Dijkhuis
Maaltijd van de Heer

19.30 Dienst in Okkenbroek
ds. Gert Wijnstok
Maaltijd van de Heer

Vrijdag 18 april - Goede Vrijdag
19.30 Kruiswegstatie in Okkenbroek
ds. Hanneke Diermanse

Zaterdag 19 april - Stille Zaterdag

15.00 concert in Bathmen
Stabat Mater
22.00 Paasnachtviering in Bathmen

ds. Hanneke Diermanse en
ds. Gert Wijnstok

Zondag 20 april - 1e van Pasen
9.15 Paasontbijt in Bathmen

10.00 Eredienst in Bathmen
ds. Gert Wijnstok en
ds. Hanneke Diermanse
collecte: KIA Noodhulp Oekraine

Lucas 19,(28)29-40
Psalm 118,1-2.19-29
Jesaja 504-7
[Jesaja 52,13-53,12]
Psalm 73,13-20
Filippenzen 2,5-11
Lucas 22,1-23,56

KERKDIENSTROOSTER & GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER

Psalm 2,2.1

1 Korintiérs 11,23-32
Psalm 41,1a.40b
evangeliénharmonie:
Mattelis 26,2-20
Johannes 13,3-17

Mattels 27,1-38
Lucas 23,39-44

Genesis 1,1-13
Jesaja60,1-16
Exodus 12,1-11
Jona

Jozua 5,10-15
Exodus 13,20-15,19
Sefanja 3,8-15

1 Koningen 17,8-24

Jesaja51,9-11
Psalm 118,15-24
Kolossenzen 3,1-4
Johannes 20,1-18

Mattets 26,21-39
Lucas 22,43-44
Mat 26,40-27,2

Matteiis 27,39-54
Johannes 19,31-37
Mattets 27,55-62

Jesaja 61,10-62,5
Genesis 22,1-18
Jesaja61,1-10

2 Koningen 4,8-37
Jesaja 63,11-64,5
Jeremia 31,31-34
Daniél 3,1-88
Psalm 66,4.1
Romeinen 6,3-11

Psalm 82,8
Matteis 28,1-10
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Kijk op de site: .nl voor de meest actuele informatie over de ker
De vieringen zijn live — m-mmmmanmmﬂmmmmmmmrmwm

Elke woensdag van 19.00 tot 19.30 uur houden we een wake voor vrede, in de dorpskerk in Bathmen.

KERKDIENSTROOSTER & GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER

Donderdag 3 april
18.30 Avondgebed in het Dijkhuis
collecte: Diaconie en Kerk
Zondag 6 april - 5e van de 40 dagen Jesaja 58,7-10
10.00 Eredienst in Bathmen £ solny 126

Filippenzen 3,7-14

ds. Johan Meijer uit Borne Lucas 20,9-19

collecte: Amnesty International
Palmpasen tot en met eerste Paasdag: zie pag. 21

Zondag 27 april - 2e van Pasen Genesis 28,10-22

10.00 Eredienstin Bathmen Psalm 111
ds. Hanneke Diermanse Openbaring 1,12b-20
collecte: Diaconaal Noodfonds Deventer Lucas 24,13-35

Donderdag 1 mei

18.30 Avondgebed in het Dijkhuis
ds. Hanneke Diermanse
collecte: Diaconie en Kerk

Zondag 4 mei - 3e van Pasen
9.30 Eredienst in Bathmen Jeremia 32,36-41
ds. Gert Wijnstok Psalm 33,1-11

collecte: Ronald Mc. Donaldhuis Openbaring 5,6-14
Lucas 24,35-48

“Gen (uin boeit vond her open graf™ (Liedboek 975)




Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar
in een oplage van 600 stuks.

Redactieleden Henk Oplaat

Henk Kerkdijk

Géke Veldwachter

Gert Wijnstok
Opmaak en Henk Broekhuis

Wil Mandersloot
Janneke van Schooten

eindredactie

We vragen iedereen die niet op een foto
in Het Baocken wil komen,

zich te melden bij de redactie.
Als u geen bezwaar heeft,
hoeft u niets te ondernemen.
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GOED OM TE WETEN

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Kerkplein 3, 7437 AL BATHMEN
http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl

Kerk Okkenbroek, Oerdijk 228

Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3
Beheer/berichten voor website:
website@kerkbathmenokkenbroek.nl

Voorzitter

Ankie Borger, 06 34648511
voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl
Scriba

Janneke van Schooten, 06 13460911
scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl
Penningmeester

Marian Jansen, 06 57272033
penningmeester@kerkbathmenokkenbroek.nl
Predikant

ds. Gert Wijnstok, 06 10459883
gertwijnstok@kerkbathmenokkenbroek.nl
ds. Hanneke Diermanse, 06 12530281
hannekediermanse@kerkbathmenokkenbroek.nl
predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl
Contactpersoon diaconie

Tonny Oplaat, 06 13166996
diaconie@kerkbathmenokkenbroek.nl
Ledenadministratie en

aan- en afmelden Baoken

Griet Wartena, 0570 542779 / 06 18832765
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl
Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, 06 11608714
verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl
Kosterszaken:
koster@kerkbathmenokkenbroek.nl
Vervoer van / naar de kerken Bathmen
en/of Okkenbroek

Gerard Fransen, 0570 654703

Melden ziekenhuis of verpleeghuis
opname / ontslag

Hermien Brinkman, 0570 543175

b.g.g. Mieneke Jansen, 0570 541320

Voor uitvaartdienst
Neem a.u.b. contact op met één
van de predikanten

Banknummers

Kerkelijke bijdrage: NL32RAB0O0373726511
Algemeen: NL91RABO0305703714
ZWO: NL60RABO0305737155
Diaconie: NL94RABO0305703854
Vertrouwenspersonen

Harry Enserink harryenserink@home.nl; tel: 0613152255
Marianne Nijmeijer mgnijmeijer@live.nl; tel: 0622608904

(m)
S
]
M
@)
4




BIJBELTEKSTEN
DIE DOOR DE
CORONA-
PANDEMIE
EEN HEEL
NIEUWE LADING
HEBBEN

GEKREGEN...

PSALM 139:5

Gij omgeeft mij van achteren en van voren En Jezus bemerkte terstond bij Zichzelf de kracht, die van Hem uitge-
en Gij legt uw hand op mij.

MARCUS B8:22 En zij brachten een blinde tot Hem en smeekten Hem
deze aan te raken. En Hij vatte de blinde bij de hand en
bracht hem buiten het dorp, en Hij spuwde in zijn ogen,
legde hem de handen op en vroeg hem: Ziet gij iets?

MARCUS 5:30

gaan was, en Hij keerde Zich om in de schare, en zeide: Wie heeft
mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot Hem: Gij ziet,
dat de schare tegen U opdringt en Gij zegt: Wie heeft Mij aangeraakt?

S NOET v e S
CTANGERE

MAAR

HOOR...

RUSTIG Gnemxen 3:5, TENSLOTTE... )

Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd;

er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven,

een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te rukken,

een tijd om te doden en een tijd om te helen,

een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen,

een tijd om te wenen en een tijd om te lachen,

een tijd om te rouwklagen en een tijd om te dansen,

een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen bijeen te zamelen,
een tijd om te omhelzen en een tijd om zich van omhelzen te onthouden...



